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Van de Redactie
Lieve Softies,

Het schaatsseizoen is weer begonnen en de re-
dactie is er helemaal klaar voor om alle beasts 

op het ijs te zien!
 Of je nou als een haas, kangoeroe of schild-

pad over het ijs gaat is irrelevant. Het plezier is 
wat belangrijk is. Zoals je hebt gemerkt lijken 

mensen en dieren soms heel erg op elkaar, 
vandaar dat de redactie heeft besloten onze 
dierlijke kanten wat meer te belichten in deze 

dolle dierlijke editie. Maak dus snel kennis met 
je innerlijke dier!

Liefs,
 De Redactie

Agenda
4 november

11 november
13 november
17 november
18 november
20 november
24 november
25 november

29 t/m 5 december
2 december
3 december

16 december
18 en 19 december

22 december
27 t/m 30 december

BIKendmakingsborrel
hALV
IUT First Races
BUKendmaking
Clinic bij Phoenix Atletiek
Braga sprintcup
Marathontraining
Actie Activteit
Lustrumweek
Borrel
Softijsgala
Kerstveiling
NSK Allround in Utrecht
Open schaatstraining
Binnenlandkamp
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Van de Redactie
Van de Voorzitter 

Lieve Softies,

Na heel lang te hebben gewacht, is het schaatsseizoen dan eindelijk echt 
begonnen. Naast het grote voordeel dat we eindelijk weer mogen schaatsen, 
brengt dit koudere weer ook met zich mee dat we langzaamaan weer rond 

kunnen lopen zonder overal muggenbulten op ons lichaam. Het is mij verteld 
dat deze N’Icetalk onder andere in het teken van Freek Vonk staat. Nu keek ik 
vroeger altijd naar Steve Backshall op Ketnet, ingesproken door een heerlijk 

Vlaamse stem, in plaats van onze Freek, en ook al ben ik zelf geen bioloog, sta 
ik zeker wel bekend om mijn vele dierenfeitjes maar nog meer om de vragen die 
ik heb over dieren. Zelfs de biologen en diergeneeskundigen die ik ken, kunnen 
mijn vragen niet altijd beantwoorden. Alleen maar leuk, want dan mag ik hier 

mijn eigen theorie op los laten.
Om ‘m weer even op te pakken bij de muggen en gelijk interessante weetjes 
met jullie te delen; afgelopen zomer probeerde ik hard mijn best te doen om 

in slaap te vallen maar werd ik wakker gehouden door een van mijn grote 
muggenvriendinnen. Wist je namelijk dat je alleen vrouwtjesmuggen kunt 

horen zoemen en dat ook zij degene zijn die je prikken? Blijkbaar zorgen wij er 
zelf ook voor dat wij zo veel last hebben van de muggenbulten. Hoe dan, zul je 
je afvragen. Ook hier heb ik natuurlijk het antwoord op! Op het moment dat 
de mug prikt, spuit zij een bepaald stofje naar binnen dat het stollen van het 

bloed tegengaat. Idealiter drinkt de mug voor ongeveer 4 minuten lang bloed 
en zuigt, als ze genoeg bloed heeft gedronken, weer dat stofje uit het lichaam. 

Wij als mensen slaan, in onze slaap vaak onbewust, de mug echter weg (omdat 
het kriebelt) op het moment dat zij nog aan het drinken is. Op die manier blijft 

dat stofje in ons zitten en dit zorgt vooral voor de irritaties de dagen daarop 
volgend. Tip is dus vooral om die mug lekker te laten drinken en niet weg te 

slaan, al zal niet erg gemakkelijk zijn…

Helaas kan ik niet alle leuke feiten hier met jullie delen, maar sta uiteraard 
altijd open om deze kennis met jullie te delen op een training of activiteit ;)

Veel liefs,
Laura
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Geef de schaats door 

En in welk groepje schaatsen jullie?
Jesper: groepje 4 wss, eerstejaars bij Softijs 
dus nog niet geschaatst.
Lana: groepje 5, tweedejaars bij Softijs
Jurjen: groepje 7

Wat heb je voor bizarre eigenschap?
Jesper: Spreekt een aardig woordje Rus-
sisch.
Lana: Ik kan soms zinnen heel mooi ver-
woorden in de zin in dat ik woorden op 
bijzondere plekken in de zin plaats. (Eigen-
lijk gewoon dyslectie.)
Jurjen: Soms drink ik opeens driekwart jaar 
geen alcohol meer, dan heb ik vaak een 
sporttechnisch doel. Daarna ga ik weer 
helemaal los.

Jesper

Lana

Wat zijn naast schaatsen jullie an-
dere grote liefdes?
Lana: Koken, het liefst voor anderen. 
Mijn vrienden vinden mijn aardap-
pelsalade lekker. 
Jesper: Cliché maar: reizen. Ah ik hou 
van skiën. En van muziek (hobo).
Lana: Oja skiën is ook heel leuk 
inderdaad!
Jurjen: Emma (= vriendin) en Zelda. 
Soms ben ik best een beetje een 
nerd. Kubussen vind ik ook leuk, en 
Champion (= hamster) natuurlijk.

Wat is je lievelingsdier?
Lana: Een olifant. Zijn hele mooie 
beesten. 
Jesper: Een zeepaardje. 
Lana: Nou die zijn in het echt dus 
lelijker dan in disneyfilms.
Jesper: (bedenkt zich) Nee ik wil toch 
een schildpad. Een zeeschildpad. Van 
Finding Nemo, lekker door de zee.
Jurjen: Hamster (Champion <3)

We hebben afgesproken met:
Jesper: Leeftijd: 20, studie: derdejaars
Geschiedenis (internationale betrekkingen).
Lana: Leeftijd: 22, studie: tweedejaars Spatial 
Design (richting interieurarchitectuur).
Jurjen: Leeftijd: 25, studie: derdejaars 
Fysiotherapie. 
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Jesper Lana Jurjen

 Jurjen

Heb je nog een leuk dierenfeitje?
Jesper: Hamsters rennen meer dan vijf 
kilometer per nacht in het wild. En wist je 
dat bij zeepaardjes de man het kind kan 
baren?
Jurjen: Een koala is zo dom dat als je hem 
iets anders aanbiedt dan eucalyptus of 
eucalyptus in een andere vorm, ze dan 
doodgaan van de honger omdat ze niet 
snappen dat ze het kunnen eten.

Hoe overleef jij Softijs?
Jesper: ik zou zeggen, optimisme. Want 
het wordt je niet makkelijk gemaakt bij de 
trainingen. Ik denk dan: als ik blijf lachen 
dan blijf ik ook leven. Maar op een goede 
manier!
Lana: Gewoon jezelf zijn. We hebben met 
de Wedcie de o.d.z.: ‘You can’t beat a per-
son who never gives up’. Je moet gewoon 
lekker je ding doen en niet opgeven. Om 
bijvoorbeeld pas om half 11 ’s avonds te 
schaatsen.
Jurjen: Er valt niet veel te overleven. Het is 
allemaal heel toegankelijk. 

Welk dier ben jij? Zie blz. 14!
Jesper: Vale gier.
Lana: Papegaaivis.
Jurjen: Rifhaai

Wat is het gênantste dat je ooit is overkomen?
Jesper: Onlangs ging ik in de trein tegenover een meisje zitten, met mijn 
koptelefoon op. Zij kijkt op en zwaait, maar ik herkende haar niet. We hebben 
een jaar lang in dezelfde werkgroep gezeten maar ik had haar niet herkend 
omdat we elkaar nog nooit in persoon hadden ontmoet!
Lana: Ik heb ooit oude foto’s met een vriendin teruggevonden die ik naar haar 
wilde sturen. Ik appte ze naar haar. Dacht ik. Ik had ze naar de eerst Meghan 
in mijn contactenlijst gestuurd – dat bleek een andere Meghan…. Die ik al tien 
jaar niet gesproken had… En het waren echt heel gênante foto’s.
Jurjen: Ik ben ooit heel boos geworden op een sinterklaascadeautje, en later 
kwam ik er natuurlijk achter dat mijn moeder het gekocht had. 
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Wat is het gevaarlijkste wat je ooit 
gedaan hebt?
Jesper: Nou vorige zomer op vakantie was 
het spannend. We waren naar Wenen 
gegaan, en op een uur van de grens ligt 
Bratislava. Daar wilden we heen, en we 
hadden een hostel geboekt. 2-3 dagen 
voordat we gingen mocht je opeens niet 
meer naar binnen zonder vaccin. Die 
hadden we nog niet lang genoeg dus 
we mochten eigenlijk niet de grens over. 
Maar we hadden het hostel al betaald. 
Dus we stapten gewoon de bus in. Daar 
werden we gecontroleerd. Dan stappen 
er Slowaakse militairen de bus in. Toch 
hebben we het overleefd zonder dat we 
eruit werden gepikt. Ze scanden onze vac-
cinatiebewijzen en ze keken niet naar de 
datum van vaccinatie.
Lana: Een paar jaar geleden was het heel 
spannend op natuurijs. Ik ging met mijn 
vader schaatsen, op de laatste dag dat er 
geschaatst kon worden. We waren een 
plas overgestoken en hadden daar ge-
luncht. Toen moesten we terug, maar het 
ijs was al flink aan het smelten. Die hele 
plas lag vol wakken. We zijn toen echt van 
schots naar schots gesprongen om droog 
over te komen. Ondertussen vielen er 
links en rechts andere mensen in wakken!
Jurjen: Ik ben ooit gaan paragliden, maar 
ik voelde me nooit onveilig want ik zat 
aan iemand anders vast. Met 80 km/u van 
een berg a fracen op een racefiets is ook 
niet bepaald veilig, helemaal als je weet 
dat er zijstraatjes zijn.

Je gaat op reis door de jungle. 
Welke drie dingen neem je 
mee?
Jesper: 
(1) Gitaar. Als ik naar moeras zou 
gaan een hobo maar in de jungle 
een gitaar. Ik kan geen gitaar 
spelen maar dan kan ik het daar 
leren. 
(2) Mozartkugeln: dat zijn lekkere 
chocolaatjes uit Zalsburg. 
(3) Een stanleyhoed. Stanley was 
een ontdekker uit de 19e eeuw 
die de Congo heeft ontdekt en 
doorkruist. Hij is een vreselijk 
naar persoon. Maar hij heeft wel 
een handige hoed ontworpen 
met flappen aan de zijkant zodat 
je niet kan verbranden.

Geef de schaats door 
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Lana: 
(1) Cajunkruiden om te koken. 
Dan heb ik goed te eten, met die 
kruiden maak je alles lekker.
(2) Een pakje kaarten, ter ver-
maak. Dan kan ik spellen spelen 
met mensen en chimpansees die 
ik tegenkom. 
(3) Een wegwerpcamera. Die kan 
niet leeg en zo kan ik wel dingen 
vastleggen.

Jurjen: 
(1) Emma, al denk ik overigens 
niet dat ze daar heel blij mee is. 
(2) Freek Vonk. 
(3) De caravan van mijn ouders.

En tot slot, waar kijk je naar 
uit?
Lana: Naar het nieuwe schaats-
seizoen. Ik heb echt heel veel zin 
in om lekker te schaatsen!
Jesper: Ik kijk uit naar de herfst. 
Lana: Ah bah nee koud. 
Jesper: De herfst is mooi! Val-
lende bladeren, boswandelin-
gen. En in de herfst begint het 
schaatsseizoen!
Jurjen: Het lustrumgala! 
(#wordtlidvandeHogeHoeden-
Club)

Jesper Lana Jurjen
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Zaterdag 11 september heeft de leukste zomerwedstrijd van het jaar weer plaats-
gevonden, namelijk het Softijs Zomerdriekamp! Hiervoor reisden een heel stel fana-

tieke Softies, SKITSers, ELS’ers en Lacustrianen af naar het wielerparcours van de AXA-
Valleirenners te Veenendaal. Terwijl iedereen in spanning zat te wachten tot de strijd 
los zou barsten, gooide het weer roet in het eten. Ondanks de regenbui vlak voor de 

start van het skeeleronderdeel was het een geslaagd evenement, waarbij 9 individuen 
en 8 teams hebben gestreden om het podium. 

Bij het fietsonderdeel was Erik (ELS) met grote overmacht eerste geworden bij de man-
nen. Onze eigen Sam wist als eerste vrouw de finish te halen. Het hardloop onderdeel 
is gewonnen door Matthijs, welke op de voet werd gevolgd door Sebastiaan en Boris. 
Bij de vrouwen was Sam weer onverslaanbaar. In plaats van het skeeleronderdeel is 
er een wedstrijdje diepzitten gehouden, waarbij men zo lang mogelijk in de schaat-

shouding moest gaan zitten met een tennisbal in de knieholte.  De spanning was om 
te snijden, maar Wouter was ijzersterk en won dit onderdeel op het nippertje met 4 

minuten en 38 seconden. Maaike (ELS) bleef bij de vrouwen het langste zitten en trok 
zich lange tijd niks aan van de verzuring. In de strijd op team niveau moest Softijs he-

laas haar meerdere erkennen in ELS, Lacustris en SKITS. Volgend jaar moet dit natuurli-
jk anders, daarom dagen we jullie nu alvast uit om mega sterke teams samen te stellen 

om samen de strijdbijl op te pakken voor volgend jaar! De middag vol strijdgeweld 
werd vlammend afgesloten met een gezellige BBQ op de Cambridgelaan. Al met al een 

knallende afsluiter van een prachtig zomerseizoen!

Door: Floor

Zomerdriekamp
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Feitjes van Loes
Wist je dat… er pas geleden ontdekt is dat het vingerdier van Madagaskar een zesde vinger 

heeft? Deze ‘pseudo-duim’ geeft mogelijk meer grip op takken.

Wist je dat… piepkleine wormpjes kunnen horen zonder trommelvlies? Darwin kwam lang, 
lang geleden tot de conclusie dat wormen niet konden horen omdat ze niet weg kropen 

voor zijn fagot-spelende zoon. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de huid van de worm 
dienst doet als geluid-opvangend membraan, waardoor eigenlijk het hele lijf een trommelv-
lies is. Dat Darwin eigenlijk best gemeen was tegen zijn zoon door aan te nemen dat dieren 

zouden vluchten voor zijn prachtige muziek, zegt het onderzoek niks over.

Wist je dat… springspinnen en andere kleine insecten ook geen trommelvlies hebben, maar 
geluid opvangen met ultragevoelige haren op hun poten? Darwin had het dus weer mis.

Wist je dat… buideldieren 2 baarmoeders en 3 vagina’s hebben? 

over buideldieren gesproken, wist je dat… mannelijke buideldieren een gespleten penis heb-
ben? Denk daar maar eens over na.

Wist je dat… otters elkaars hand vast houden tijdens het slapen zodat ze niet van elkaar weg 
drijven?

Wist je dat… een zeeleeuw het eerste niet-menselijke zoogdier is wat bewezen ritmisch kan 
bewegen op muziek? Misschien kunnen sommigen toch nog wat leren van zeeleeuwen

Wist je dat… een ALV van Softijs niet de enige plek is waar je kunt stemmen voor of tegen het 
beleidsplan? Kaapse buffels houden stemmingen over de plek waar ze gaan grazen. Alleen 
de volwassen dieren kunnen er aan mee doen, en als ze het er niet mee eens zijn, kijken ze 

gewoon een andere kant op. 

Wist je dat… een menselijk brein werkt op ongeveer 15 Watt?

Wist je dat… kippen kannibalisme vertonen? Om dit tegen te gaan brandt er vaak rood licht 
in de stal, zodat eventueel bloed minder opvalt wat kannibalisme kan triggeren. 

Wist je dat… geiten in verschillende regio’s hun eigen accent hebben? In hun eerste leven-
sweken kopiëren ze het geluid van hun moeder, maar later kunnen ze ook het geluid van 

andere geiten overnemen. Hierdoor ontstaan regionale accenten. 

Door: Loes Berkhof
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Met een stuk of 20 softies stonden we deze avond te popelen om allemaal 
verschillende circus tricks te leren. We werden bij Diedom verwelkomt door 
twee gezellige circusdocenten die ons alle circustechnieken zullen leren. We 

begonnen met de meest classic circus trick: Jongleren! Met verschillende 
oefeningen leerde ze ons de fijne kneepjes van dit vak. Waarbij aan het begin 
vooral ballen op de grond vielen, waren meerdere softies aan het eind al prak-
tisch een pro. Al riep het bij enkele ook zeker frustraties op. De softies die dit 

al onder de knie hadden konden aan de slag met nog lastigere oefeningen, om 
hun tricks naar een nog hoger niveau te tillen. Na het jongleren konden we ons 
balans testen bij het ballopen en bij het koorddansen! Er waren verschillende 
ballen, waaronder een van meer dan 1 meter hoog! Maar hoe kleiner de bal 
hoe moeilijker. Gelukkig zijn alle softies erin geslaagd om het ballopen onder 
de knie te krijgen! Bij het koorddansen ging dit iets lastiger, al is met diepste 

concentratie het enkele gelukt om de overkant te halen. 

Circusworkshop
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Hierna gingen we, waar (denk ik) de meesten op hadden gewacht, in doeken 
hangen! Bij dit onderdeel zijn prachtige plaatjes geschoten van allemaal mooie 

tricks, zoals de vleermuis en de zeester. Fedor als een echt aapje klom zelfs bijna 
helemaal tot de top. Er stonden nog enkele technieken voor ons in petto, namelijk 
de Chinese bordjes draaien het hoepelen. De dames hadden dat laatste onderdeel 

wel zeker beter onder de knie. Aan het eind van de avond kon iedereen nog zelf 
kiezen om met een techniek verder te gaan in het speelkwartietje. Zo showde Lana 
al haar skills op de eenwieler, werden de minifietsjes uit de kast gehaald en gingen 

sommige nog verder oefenen met het jongleren. Net voor het eind liet Wouter 
iedereen nog verassen met een mega mooie trick in de doeken. Daarmee was deze 
circus workshop goed afgesloten, en kon iedereen met een fijn gevoel richting huis!

Door: Sacha Reijers

Circusworkshop
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Wanneer je zo je rondjes schaatst op de Vechtsebanen, kijk je natuurlijk louter 
voor je uit. Maar soms, soms dwaalt je blik af naar onder, naar je voeten, naar 

het ijs… En ineens zie je daar een ingevroren, door 3 schaatsen gesplashte 
mot. Dat, en meer bijzondere dieren op of in het ijs, vindt je hier in dit artikel. 

Niet alleen de welbekende 
vliegende insecten raken wel 
eens de weg kwijt in tijden 

van kou, maar ook deze 
ijsvogel dook te diep in het 

verkeerde water en raakte in 
2018 ingevroren bij Oostzaan. 

Naast deze ijsvogel zijn er 
ook voorbeelden bekend van 

vissen, kikkers en zelfs vossen. 
Op dit moment lijkt dit een 

zeer treurige analyse te 
worden van wat onze geliefde 

ijsvloer voor een schade 
aanricht, maar niet getreurd. 

Voor de kikkers is er goed 
nieuws. 

De Boskikker is echter een expert in bevriezen. Zodra de eerste ijskristallen 
op zijn huid ontstaan gaat zijn hele hormonale systeem op de schop. Eiwitten 

worden aangemaakt, waardoor hij zelf gaat zorgen dat hij bevriest. Door bevriez-
ing wordt water aan de cellen onttrokken en droogt de kikker uit. Maar door de 
bevriezing is de adrenalineproductie in gang gezet, waardoor er mega veel glu-

cose in de cellen gemaakt wordt. Hierdoor wordt de osmotische balans (voor de 
echte kenners) hersteld en blijft er genoeg vocht in de cellen. Daarnaast is er in 
alle cellen genoeg glucose aanwezig om heel langzaam te verbruiken tijdens de 
winterslaap en niet dood te gaan. Om je even een voorstelling te maken van de 

hoeveelheid glucose die de boskikker creëert: jij zou eraan sterven, je cellen kun-
nen de hoeveelheid glucose eenvoudig gezegd gewoon niet aan. Zo veel glucose, 

dat een cel niet kan bevriezen. 

Dieren die je kan
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Naast dieren die ondanks ijs overleven, zijn er ook genoeg dieren die niet 
zonder ijs kunnen leven. Zeventien soorten, om precies te zijn, aldus het 

Amerikaanse Centrum voor Biologische Diversiteit. In deze lijst staan niet al-
leen de ijsbeer, maar ook de walrus, het rendier, een soort zeeslak (Thecoso-

mata, om precies te zijn), en de poolvos.

Kortom: ons geliefde ijs kan gevaarlijk zijn en heel waardevol. Koester de dood-
gevroren, plat geschaatste mot. Koester het ijs. 

Door: Nienke Hinsenveld

vinden op de ijsbaan
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Welk dier ben jij?
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Welk dier ben jij?



16 N’ICETALK OKTOBER

Voor wie net bij Softijs zit kan het in de vereniging wel een oerwoud zijn. 
Van wilde, oude leden met grote bekken tot zeldzame ‘af-en-toe leden’ die 
je af en toe eens tegenkomt en dan denkt: “wow, zit jij ook bij Softijs?!” Het 

kan een hoop zijn om in één keer allemaal binnen te krijgen. Hoewel het 
introkamp je waarschijnlijk al allemaal dingen geleerd heeft, zijn hier nog wat 

algemene survivaltips die je bij Softijs nodig hebt. 

Tip 1! - Kleur bekennen
Als je bij Softijs zit, dan hoef je nooit meer na te denken 

over de vraag: “Wat is je favoriete kleur?” Het enige 
juiste antwoord is natuurlijk rood! Mooi rood weltever-

staan, en dat mag in alle kleuren, vormen en maten 
komen. Het is dan ook aan te raden iets roods aan te 
schaffen (bijvoorbeeld in onze softijsmerch), zodat je 

goed gecamoufleerd bent. Wil je de precieze kleur van 
Softijs, moet je zoeken naar #dd2426 (voor wie dat 

wat zegt). Softies zijn verder tolerant voor vrijwel alle 
kleuren, maar onthoud goed dat vies groen (of geel-

blauw) niet de beugel door kunnen.

Tip 2! - Nooit, nee, nimmer!
Softijs heeft een prachtig clublied, door professioneel 

onderzoek van prof R.E. Dactie uitgeroepen als het 
beste clublied van Utrecht (en misschien wel de wereld). 

Het lied is zo mooi, dat wil je wel kennen natuurlijk, 
tenzij je liever ongemakkelijk met je mond dicht langs 

de kant staat. Mocht het nog niet in je gestampt zijn op 
het introkamp, dan kan je het ook nog vinden op de site 

onder het kopje “Vereniging”. Het schijnt dat het lied 
ooit op de melodie geschreven is van “The Wild Rover” 
van the Dublineers, maar van die melodie is vaak weinig 
over als het lied wordt gescandeerd door de vereniging. 

Als je niet kan zingen, don’t worry, you’ll fit right in. 

De Softijs
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Tip 3! - Immer lau, schultenbräu
Houd jij van ambachtelijk, rijk, en vooral lekker koud 

bier? Dan mag je daar snel vanaf! Want op Softi-
jskampen hebben wij slechts één koning van het pils 

(vooral omdat het lekker goedkoop is). Deze koning heet 
Schultenbräu en komt van de Aldi. Voor het koud zetten 

van het bier is op de kampen natuurlijk geen ruimte, 
dus drink je ze lekker lauw. Mocht er op het kamp geen 
overheerlijke Schulties aanwezig zijn, dan zijn de neven 
van de koning uit andere supermarkten aanwezig. Om 

dat echte Softijskampgevoel te waarborgen. 

Tip 4! - Let (niet) op je woorden
Men denkt dat je voorzichtig bij Softijs moet zijn. Wat 

je zegt kan namelijk zomaar opeens uit context worden 
gehaald en worden doorgespeeld naar onze enige echte 

roddelhotline. Accidentele seksuele opmerkingen als 
“Duwen, anders past hij er niet in!” en “Oh nee, saus in 

de spleet.”, maar ook gewoon klassieke domme op-
merkingen als “Boris, hoe heet jij?” en “Ik word echt 

anti-moe, of hoe heet dat… wakker!”. Deze pareltjes kri-
jg je niet als je te veel nadenkt over wat je zegt: gewoon 

een beetje een flapuit zijn wordt zeker toegejuicht! 

Tip 5! Softijspitchers
Als afsluiting een oprechte tip die je geld kan besparen 

tijdens de maandelijkse borrel. Want… wist jij dat je 
bij ‘t pandje een Softijspitcher kan bestellen? Dan is 

de pitcher €1,50 goedkoper! Daar kan je zomaar twee 
frikandelbroodjes bij de appie van kopen voor je mid-
delbare-school-nostalgie. Dat klinkt toch als een toffe 

aanbieding? Denk daaraan als je de volgende keer naar 
de borrel in ‘t Pandje gaat. Die zijn overigens altijd de 
eerste donderdag van de maand, dus je kan die alvast 

reserveren in je agenda! Door: Boris de Groot

Survivalgids
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Spot Softies in het wild met je eigen verrekijker!

Hé, het zal je maar gebeuren: je bent met Freek mee op Safari om Softies in 
het wild te spotten, maar je hebt geen verrekijker bij je! Nu wordt het wel erg 
lastig om ze goed te observeren op die hoek van 90°. Maar geen stress, want 

na deze knutsel zit jij nooit meer zonder verrekijker!

Benodigheden:
- 2 WC-rollen
- Verf/Stiften/Papier/
glitters/versiersels
- Schuurspons
- Lijm
- Touw
- Schaar/iets anders waar 
je een gaatje mee kunt 
maken

Stap 1:
Versier de rollen helemaal naar eigen 
wens. Ga jij voor een flistende glitter-
verrekijker, of toch voor een met rode 
camouflagekleuren? 

Stap 2:
Knip een rechthoek van 2x4 cm uit het 
sponsje. Decoreer het sponsje in een 
bijpassende kleur bij je verrekijker.

Door: Danique

Stap 3:
Plak het sponsje tussen de twee rollen 
met lijm aan elkaar.

Stap 4:
Maak twee gaatjes in de uiteinden van 
de rolletjes. Knoop hier het touw door-
heen. Op deze manier heb jij je verrekijk-
er altijd bij de hand en raak je deze nooit 
meer kwijt!

Vonk’s Verrekijker
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Door: Matthijs, Emma & Janneke

Tijdens de redactiespeurtocht werden deelnemers gevraagd wanneer bij hen de 
Vonk oversloeg, en of ze dat in een gedicht wilden overbrengen. Dit leverde twee 

poëtische meesterstukken op.

Kroket
Ik eet graag kroket

Ondanks dat daar (wild)vlees in zit
Daar voel ik me niet schuldig over

Het is namelijk best wel lit

BAM
Ik voelde je, Freek.

Toen je naar me keek.
De vonk sloeg over met een BAM

Toen je keihard in me kwam

De Vonk slaat over
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Welkom allen op deze imaginaire tour door mijn kinderboerderij. Zoals jullie al-
len weten wil ik wanneer ik een groot volwassen jongetje ben graag een eigen 
kinderboerderij hebben. Het liefst zou ik een half dorp hebben voor mijzelf dat 

puur en alleen kinderboerderij is, echter zal ik (als mijn droom ooit uitkomt) 
moeten settelen voor een paar hectare. Dat zal dan genoeg moeten zijn voor 

deze prachtige fantasie van mij. 
De boerderij begint met een paar hokjes met zachte en of kleinere diertjes. 

Een zeer groot konijnenhok waar de konijntjes met z’n allen kunnen rondlopen 
is het idee. Konijntjes hebben namelijk veel ruimte nodig om gezond te kunnen 

hoppen en ze hebben ook vriendjes nodig, want eenzame konijnen worden 
depressief. 

Daarna komen we bij een aantal hokken voor vogels, zoals kippen, pauwen en 
eenden. Al deze dieren zijn gewoon geweldig. Vooral eenden zijn leuk omdat 

ze kunnen waggelen, vliegen en zwemmen en hun kuikentjes zijn ziek schattig. 
Dan komen we bij velden met wat grotere dieren. Geiten, varkens en schapen 
wil ik absoluut allemaal op de boerderij hebben, maar twee dieren zijn extra 

bijzonder en zal ik daarom nader behandelen. Stel je voor je bent net langs alle 
lieve diertjes en de vogels gelopen en nu kijk je naar een veld. Het is niet zom-
aar een veld, maar er staan zes ezels naar je terug te kijken. Je loopt door het 

hekje en ze komen aan je snuffelen. Ezels zijn sociale en hele slimme dieren. Ze 
zijn speels en kunnen absoluut niet zonder andere ezels in de weide staan. Net 
als bij konijnen worden ze in hun eentje depressief, maar zet twee ezels naast 

elkaar en dan zul je zien dat ze beste vrienden worden. 
Als laatste kom je bij de rand van het terrein en zie je een paar grote dieren 

met een dikke vacht. Het is een kudde Schotse Hooglanders. Schotse Hooglan-
ders zijn koeien met een lange bruinrode vacht. Het zijn kuddedieren met een 
familiehiërarchie. Wat leuk is om te weten is dat Schotse Hooglanders in natu-
urgebieden vaak worden ingezet om overtollig gras en boomresten op te eten. 
Het zijn dierlijke stofzuigers die ik graag ook op mijn boerderij zou hebben. En 

de kalfjes zijn ziek schattig!
Zo heeft u een kijkje in een van mijn toekomstdromen genomen. 

Tot de volgende keer!

Groetjes van Hidde 

Hidde’s Boerderij
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De Beasts van
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Softijs
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Cassimy: 
 ‘oh, ik heb iemand in z’n onderbroek gezien!’

Hidde:
 ‘Ik dacht even dat dat Ronald was op de fiets, maar het was een oude vrouw’

Loes: 
‘Ik heb vandaag echt de hele dag naar piemels gekeken’

Fedor: 
‘Ik kan er nu al 2 vingers in steken’

Ronald: 
‘als ik zeg dat ik twee minors doe, denken mensen iets heel anders’

Laura voor de constitutieborrel:
 ‘ik weet niet of ik wel groene pesto wil eten, ik kots liever iets roods uit’

Erik van ELS: 
‘Hij spuit harder dan ik dacht’

Cassimy: 
‘Hij zit niet in het gaatje, maar ik hou hem vast met mijn ellebogen’

Marije:
 ‘kut, hij kwam eerder dan ik dacht’

Loes tegen Cassimy: 
‘Maar hoe kwam die duif dan op je kamer?’ 

Cassimy: ‘met z’n vleugels’

En zijn we weer een Softijsstelletje rijker? Romi en Jort hadden het op introkamp 
erg gezellig, kreeg ik te horen. De Vonk van het olympisch vuur is in elk geval 

voor een tijdje overgeslagen…

Roddels & Achterklap
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Al een tijdje loop ik verdrietig rond, weer alleen op deze wereld. Ik maak mij 
zorgen over hoe ik dit nu de rest van mijn leven moet uithouden zonder mijn 
wildebras. Ik smeek je dan ook om voor mij te kijken wat er in de sterren voor 

ons geschreven staat. Komen mijn tijger en ik ooit nog weer bij elkaar?
Groetjes,

Eva

Beste Eva,

Jouw sterrenbeeld (kreeft) maakt dat je erg relatiegericht bent. Je wilt je partners 
graag gelukkig maken en tevreden stellen. Nu het uit is voelt het misschien alsof 
je niet genoeg je best hebt gedaan, maar dat is zeker niet waar. Het advies is dus 
om die gevoelens los te laten en verder te kijken. De vraag of jullie ooit weer bij 

elkaar komen kan ik niet met zekerheid beantwoorden. De sterren laten zeker weer 
liefde zien in jouw toekomst, maar de naam van je wildebras komt niet voor. Om 
advies van de oude Grieken mee te geven: veel evenementen in ons leven staan 

vast en daar kunnen wij niks aan veranderen, alleen onze houding ten opzichte van 
die evenementen kan een verschil maken. In het kort, ga door met je leven en blijf 

positief. De liefde zal jou weer terugvinden.

Beste Orakel,
Op de Softijs speurtocht kwam ik een prachtig mooi persoon tegen en ben ik 

smoorverliefd geworden. Het probleem is alleen dat mijn sterrenbeeld tweeling is 
en de ander heeft vissen en die gaan niet samen. Is er hoop voor onze liefde?

Groetjes,
A.

Beste A,
Ik ben zeer verheugd te horen dat je iemand bent tegengekomen en smoorverliefd 

bent, dat is het mooiste wat er is! Echter baar ik mij ook wel zorgen, want het is 
inderdaad juist dat een tweeling niet goed matcht met vissen. Ik zie dan ook dat 

wat jullie ook proberen, er altijd iets in de weg staat wat jullie uit elkaar drijft.
Maar er is wellicht wel een klein sprankje hoop voor jullie. Als de zon en alle pla-
neten op één lijn staan, is er een kort moment waarop deze vloek verbroken kan 

worden. Ik zie dat als jij op dat moment een speciale actie onderneemt op dat mo-
ment, jullie toekomst zal veranderen in een prachtig sprookje met een happy end.

Het Softijs Orakel
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Horizontaal

3 Om te voorkomen dat er iets met je harses gebeurt 
8 Het ideale weekend om andere kersverse Softies te ontmoeten  
9 Vervelend dat dit plaatsvindt maar als je in Utrecht wilt wonen is het ge-
woonlijk wel nodig
10 Die komen vaak op whatsapp tevoorschijn nadat je samen een drankje hebt 
gedaan of samen hebt gegeten 
11 Mooie dame die graag op tv praat maar niet meer met Freek 
12 Hier wonen veel studenten, je kan er barbecueën, en je bent binnen een 
paar minuten bij je college 
13 Uitroep als Freek een slang (of ander dier) te pakken heeft  
15 Elke studie of vereniging heeft dit minstens één keer per jaar als activiteit,
meestal bij de intro  

Verticaal
1 Deze editie: Freek Vonk 
2 Hier is Freek geen vriendjes meer mee na een aanval 
4 Inhoud van de activiteit als de commissie nog niet weet wat ze willen gaan 
doen 
5 Het is nauwelĳks een stad maar er zitten wel studenten en plantjes 
6 Wedstrijd waarbij Softies niet schaatsen 
7 Training waarbij je niet aan één stuk door hard gaat maar tussendoor pauzes 
pakt 
14 Wanneer je zelf je biertjes mee moet zeulen

Puzzels
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Puzzels
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Colofoon

Redactie
Boris de Groot

Danique Ammerlaan
Emma Hennink

Hidde van de Beek
Janneke Hulsen

Loes Berkhof
Matthijs Beerepoot
Nienke Hinsenveld

Mail:
Redactie@ussvsoftijs.nl

Hotline:
+31 643677437

(Loes Berkhof)

1 November Yorick van Teeseling
3 November Luc ten Hoorn
3 November Jolien Olsder
4 November Hanna Jonker
5 November Sofie Zautsen
6 November Jurrian van de Kraats
7 November Matthijs Beerepoot
7 November Samantha Parmentier
7 November Emma Pepers
11 November Marijke de Jong
15 November Anja Nouwen
18 November Willemijn Harmsen
20 November Sabine Musterd
21 November Kim Custers
29 November Mariska van ‘t Klooster
3 December Lisanne Jansen
3 December Beatrijs van der Laken
8 December Eva Harteveld
11 December Kato Siebenga
17 December Elke Buijs
19 December Frederique Loohuis
19 December Elze de Jong
20 December Raynan Sol
21 December Alise de Jong
22 December Martijn Makaske
23 December Wendy van Roosmalen
24 December Babanne van de Burgt
25 December Teun Kerkhof
25 December Noor Breedveld
25 December Tasniem van Buuren
26 December Manon Jansen

Verjaardagen


