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NSK Afstanden
ENSCHEDE - 11 november was het dan eindelijk zover, het NSK Af-
standen. Na in het begin van het seizoen al wat geproefd te hebben van 
wedstrijden in Utrecht was het nu eindelijk tijd voor een fatsoenlijke 
baan. 

Voor mij stond er alleen een 500m en 1500m op het programma. Maar 
eerst moesten mijn schaatsen geslepen worden, want op snel ijs schijnt 
dat een ding te zijn. Echter zijn mijn skills dermate belabberd dat ik het 
Jolien wilde laten doen. Echter was zij een hele andere mening toebe-
deeld en moest ik alsnog zelf slijpen, nadat ze mij wat echte profi-slijp-tips 
had gegeven. Nadat Jolien het go-sign, wat betreft de scherpte van mijn 
schaatsen had gegeven, konden Jo, Christine en ik eindelijk vertrekken 
naar Enschede. 

Ik was eigenlijk vergeten hoe ver Enschede rijden is... maar het gezelschap 
was natuurlijk erg leuk, en ik was in een goed humeur, dus dat komt de 

sfeer in zo’n autoritje altijd wel ten goede. Voor de 500m en 1500m had 
ik de lat, zoals men van mij gewend is, weer onrealistisch hoog gelegd. Ik 
dacht wel “even” een 48’er en 2.27 te rijden. Echter viel dat in de prak-
tijk, zoals wel vaker, nogal tegen. Mijn 500m ging echt ontzettend slecht. 
Bocht 1 moest ik een paar slagen laten lopen, door gebrek aan talent en 
in bocht 2 vond mijn tegenstander het leuk om voorbij te komen schu-
iven waardoor ik moest inhouden. Het kan niet anders dan dat Emil deze 
jongeman had omgekocht. MATCHFIXING! 49.01 was het eindresultaat. 
Wel een PR-verbetering van 8 tiende, maar Gertje was hier natuurlijk not 
amused over. Haha! De 1500m voelde daarom een beetje als sportieve 
revanche. De 1500m was zwaar, heel zwaar. Ik hield ‘m relatief vlak met 
in totaal “maar” 3 seconden verval en reed daarmee 2.29. Een pr-verbe-
tering van 11 seconden. Schijnbaar was iedereen verrast door deze tijd, 
maar dit was niet waar ik op gehoopt had. Maar c’est la vie. Echter, kan ik 
inmiddels goed leven met deze 2 PRs en kan ik eigenlijk terugkijken op 
een best wel geslaagd NSK (-:

Door: Gert Top
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Red De Nicetalk!
UTRECHT - Groot nieuws! 
De N’icetalk wordt met uit-
sterven bedreigd! In verband 
met de modernisering gaat de 
N’icetalk digitaal. Door de hui-
dige digitalisering wordt papier 
en printerinkt steeds duurder, 
helaas voldoet het redactie-
budget niet meer aan de eisen 
die de huidige maatschappij 
stelt. Voortaan zal de N’icetalk 
dus niet meer bij iedereen in de 
brievenbus vallen, maar moet 
je hier een (gratis) abonnement 
voor nemen.

Er is dus nog wel hoop! Door u 
actief aan te melden als abonnee 
kunt u de N’icetalk nog steeds thu-
isgestuurd krijgen en hier hoeft u, 
zoals u gewend bent, niet voor te 
betalen. Doet u dit niet, dan zal u 
de N’icetalk alleen nog online kun-
nen lezen.

Hoe kunt u de N’icetalk helpen? 
Om een abonnement op de 
N’icetalk te nemen moet u zich, 
super modern, inschrijven via de 
website. Ga naar www.ussvsoftijs.nl 
en klik dan onder het kopje verenig-
ing op N’icetalk, hier kunt u zich via 
het inschrijfformulier inschrijven als 
abonnee. Wordt dit digitale gedoe 
u allemaal wat teveel? Neem dan 
contact op met de redactie. 

Red de N’icetalk! 
Neem een abonnement!

“Door u actief 
aan te melden als 
abonnee kunt u 
de N’icetalk nog 
steeds thuisge-
stuurd krijgen!”

De Softijssticker Door: Bart van Oosterhout

Iedereen kent ze wel: de Softijsstickers. Hij is niet weg te denken 
uit het Utrechtse straatbeeld en als je aan mensen vraagt of zij 
Softijs kennen komt vaak na even aarzelen het antwoord: “Ja… van 
die stickers toch”. Ik ben zelf nooit zo’n grote fan geweest van het 
fenomeen stickeren. Beter gezegd: ik ben fan van de stickers en 
blij dat er leden zijn die dit enthousiast doen, alleen ik haal er zelf 
weinig voldoening uit om bij elke lantaarnpaal stoppen. 

Als ik echter in Rotterdam, Delft of Groningen loop of een bezoek breng 
aan een ijsbaan ergens in het land, dan zal ik dit bezoek zeker gepaard 
laten gaan met het plakken van enkele of meerdere stickers. Nog mooier 
is om de voetsporen van Cristoffel Columbus, Fransisco Pizarro of James 
Cook te treden en beschaving (lees softijsstickers) te brengen naar verre 
continenten. Zo werd in het lustrumjaar de Softijssticker naar verre oorden 
als de Filipijnen, Tokyo en Curaçao gebracht.  Regel nummer 1 van het 
stickeren is dat je nooit over een sticker van een andere vereniging heen 



10 11N’ICETALK DECEMBERN’ICETALK DECEMBER

Op deze hoogte begint een menselijk 
lichaam geboren onder zeeniveau flink 
te protesteren. Vanwege het gebrek 
aan zuurstof heeft het hart meer moe-
ite met alle processen in gang houden 
wat resulteert in een hartslag waar-
mee in slaap vallen voor mij geen op-
tie was. Aangezien we met zonsopgang 
op de top wilde zijn, begonnen wij aan 
de laatste 900 klimmeters vanaf 1 uur 
’s nachts. Hoe dichter bij de top, hoe 
moeilijker alles gaat. De ene voet voor 
de andere voet zetten rond een hoogte 
van 6000m voelt alsof je bezig bent 
aan een marathon. Tenminste dat denk 
ik, want als ultieme rassprinter heb ik 

nooit zo’n lange inspanning geleverd.  Combineer dit met een tegenstrib-
belende maag en een temperatuur van -10 °C en wellicht is het dan voor te 
stellen dat wij met een gemiddelde van 1 km/uur net voor zonsopgang als 
eerste van onze twintig man tellende groep boven waren. Het uitzicht was 
deze barre tocht meer dan waard, met een zonsopgang over de uitgestrekte 
vlakte die het Amazoneregenwoud herbergt. Echter was er boven op de top 
geen goede plek om een nog hogere softijssticker op te plakken. Bovendien 
denk ik ook dat mijn bevroren handen daar op dat moment niet toe in staat 
waren. Hiermee blijft de hoogste Softijssticker voorlopig op een hoogte van 
5200m steken en is er dus zeker nog ruimte voor verbetering mogelijk. 

Enkele weken later werd bevestigd dat schaatsers tegen barre omstan-
digheden bestand zijn toen een Tjasser op 5200m hoogte tot haar grote 
verbazing een Softijssticker ontdekte in een berghut in Bolivia. Of je nu een 
sticker plakt op de Neude of in Ierland, bij de Grand Canyon of in de Andes, 
blijf ze vooral plakken. Wie weet wat voor mooie verhalen er nog uit voort 
komen. 

plakt, ook niet als deze groen is en de letters E, L en S bevat. Het is echter 
wel van belang dat je de Softijssticker altijd hoger, dan alle andere op die 
plek aanwezige, stickers plakt. Nadat in het lustrumjaar dus punten waren 
uitgereikt voor de verste Softijs sticker leek het mij niet meer dan logisch 
dat het ook tijd werd voor de hoogste Softijs sticker ooit. 

Afgelopen zomer reisde ik af naar Zuid-Amerika. Naast de Amazone: het 
grootste regenwoud ter wereld, biedt dit continent ook de Andes: de op-
een-na-hoogste bergketen ter wereld. In het centrale deel van dit gebergte 
bevindt zich La Paz, de onofficiële hoofdstad van Bolivia. In dit stedelijk ge-
bied leven 2 miljoen mensen, die continu op hoogtestage zijn. Het centrum 
van deze stad ligt namelijk al op 3600m en een groot deel van de buiten-
wijken is gelegen op een hoogte van boven de 4000m. Dit maakt de stad 
tot ideale locatie om één van de hoge bergen in de omgeving te beklim-

men, men bevindt zich im-
mers al op grote hoogte. 
Rein (NL), James (AUS), 
Emile (UK) en onder-
getekende kozen ervoor 
om de 6088m hoge Huay-
na Potosí te beklimmen. 
Na het leren ijsklimmen en 
acclimatiseren op 4700m 
hoogte liepen we ver-
der naar een berghut op 
5200m hoogte. Voor zover 
mijn informatie reikt, hangt 
op deze hoogte sindsdien 
de hoogste Softijssticker 
ooit, op een stuk glas waar 
je tussen de stickers door 
de besneeuwde flanken 
van deze machtige berg 
ziet. 
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Softjet Partyia Samen spelen samen delenDoor: Bertine Gerritsma

UTRECHT - Ik hoefde niet lang 
na te denken welke kleren ik 
aan zou doen naar het Softijs-
feest, want ik had geen andere 
en vooral geen betere keus 
dan de kraktie-outfit! Die ook 
nog paste bij het thema van die 
avond, namelijk een communist 
party! De mooie kleur rood 
past natuurlijk perfect bij dit 
thema en ik denk dat ondertus-
sen veel Softjets al wat roods in 
de kast hebben hangen. Vrijdag 
19 november was het feest, wat 
achteraf misschien meer een 
speciale themaborrel was met 
na afloop nog uitgaan in Utre-
cht. 

Ik vond het leuk dat iedereen al 
lekker op tijd binnen kwam! Bij 
een aantal Softjets, volgens mij van 
groepje 3 en nog een paar anderen, 
zag ik allerlei verschillende snorren. 
Net als onze grote leiders vaak ook 
zo’n snor hadden. In de zaal van the 
Hemingway waren drie maskers 
van onze grote leiders te vinden. 
Onze geschiedeniskennis werd 
getest toen we de namen van deze 
grote leiders gingen benoemen 
(Stalin, Lenin en Poetin). En om de 
naam van de Softjet Partyia eer 
aan te doen, is er ook een shotje 
Vodka gedronken. In de loop van 
de avond zag ik ook softijsstickers 
op de ruggen en billen van Softjets 
verschijnen. 

Maaar… toen opeens totaal on-
verwacht werd er rond 01.30 
laatste ronde geroepen door het 
barpersoneel van the Hemingway. 
Dat zagen we niet aankomen! We 
waren zeker nog niet klaar met 
feesten, dus zochten we een op-
lossing. De kraktie ging in een kort 
spoedoverleg. De avond werd ver-
der voortgezet in het Pakhuis. Hier 
mochten we als groep in één keer 
naar binnen toe (zelfs de jongens 
met rode broeken aan mochten 
ook naar binnen, dit is weleens an-
ders geweest met joggingbroeken). 
Hier hebben wij de feestavond 
gezellig kunnen doorzetten. Ik heb 
de avond niet tot het einde uit-
gespeeld, maar ik vond het een ge-
slaagde avond!
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Cas van de Maand
Leuk hoor, al die technolo-
gische ontwikkelingen. De 
tijd staat niet stil, men ver-
langt constant vernieuwing. 
Daar doen wij bij de redactie 
dan ook onze uiterste best 
voor. Zo gebeurt het vaak dat 
oude rubrieken plaats moe-
ten maken voor nieuwe, om 
de lezer te kunnen blijven 
amuseren. Maar soms is een 
beetje nostalgie juist goed 
voor het beste vermaak. Het 
is tijd om een oude rubriek 
te herintroduceren, al is het 
maar eenmalig: de Cas van de 
Maand! 

Een kleine toelichting voor de 
nieuwere lichting Softies die 
nooit hebben hoeven strijden 
om de meest gewilde muts van 
Softijs: deze muts ging de hele 
vereniging over, elke maand 
belandde hij weer bij de per-
soon die zich die maand de 
grootste kluns kon noemen. 
Tenminste, dat was het idee. 
Het bleek echter dat Cas op dit 
gebied nogal overheerste en 
de muts altijd in zijn bezit had, 
waardoor uiteindelijk tijdens 
een ALV is besloten de rubriek 
te veranderen naar ‘Cas van 

de Maand’. Deze maand heeft 
de uitkomst gelukkig wel een 
verrassende wending, het is 
namelijk niet Cas, maar onze 
eigen penningmeester Stijn 
die de muts heeft verdiend. 
Stijn kreeg het voor elkaar 
om zo ongeveer uit stilstand 
op het ijs te vallen en daar een 
stoere actieheld-achtige look 
aan over te houden. Met een 
dikke snee boven zijn oog en 
in zijn kin zag hij eruit alsof 
hij met een beer gevochten 
had, of was het toch de voor-
zitter? Hij heeft vast veel 
sterke verhalen kunnen ver-
tellen. 

Gefeliciteerd Stijn! 
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Kroegentocht
UTRECHT - Eind oktober was 
het weer tijd voor de jaarli-
jkse kroegentocht. Met veel 
nieuwe leden die meegingen 
was het een uitgelezen kans 
om elkaar onder het genot van 
een drankje (of 10) wat beter 
te leren kennen. Dit jaar was 
er bovendien nog een extra 
uitdaging: er werden kaartjes 
uitgedeeld met een woord en 
een persoon. Aan jou de taak 
om ongemerkt die persoon dat 
woord te laten zeggen. Als het 
lukte dan kreeg je het kaartje 
van die persoon. Wie aan het 
einde de meeste kaartjes had 
verzameld was de winnaar.

Er werden zes locaties 
aangedaan en het was mijn 
taak om Claudia het woord 
‘ijsbrekers’ te laten zeggen. 
In het tweede café lukte me 

dat uiteindelijk en kwam ik 
erachter dat zij mijn naam 
op haar kaartje had staan. 
Van de Kraktie kreeg ik een 
nieuw kaartje met de naam 
van Kim C. en een ander 
woord (geen idee meer pre-
cies wat). Helaas had Kim me 
meteen door en was ik daar-
na wel klaar met het spel. De 
Kraktie had ook die mooie 
staf met fietsbel en lampjes 
weer tevoorschijn getoverd 
om ons langs alle cafés te be-
geleiden. Halverwege werd 
er nog een creepy groepsfoto 
gemaakt waar iedereen met 
lichtgevende ogen op staat. 
De avond werd afgesloten 
in De Vrienden, waar goed 
duidelijk werd wie rustig aan 
had gedaan en wie (ietsje) 
veel te diep in het glaasje had 
gekeken. 

Door: Brennan Kwakernaak
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Prangende Vragen Door: Tessa Roeven

wens tijd te worden dat ik me 
uit deze gedachtegang weet te 
halen en me uit deze benarde 
houding bevrijd. De mensen 
met wie ik speel zijn ook ake-
lig stil geworden en kijken mij 
met een vragende blik aan. 

Ik pool, jij poolt, wij poolen. 'Oké, 
concentratie, zoek je focus'. De 
daarop volgende tik die ik hoor 
bevestigt mijn stoot. En op het 
moment dat ik langzaam vanu-
it mijn houding omhoog kom, 
zie ik hoe verschillende ballen 
zich raken en de zwarte 8 in 

de rechter hoek beland. De 
mensen om mij heen juichen 
en mijn teamgenootje slaakt 
een kreet. Frustratie borrelt 
omhoog. Maar goed dat deze 
mensen mij allemaal nog 
niet zo goed kennen. Ik kan 
namelijk ontzettend slecht 
tegen mijn verlies. 

Ik pool, jij po- JAJA dat 
weten we nu wel. Tijd voor 
een drankje op deze nu al 
'top-avond'. Gelukkig zijn de 
mensen gezellig. Welkom bij 
Softijs.

Introactiviteit: Poolen 
UTRECHT - Ik pool, jij poolt, 
wij poolen. Met mijn meest 
onstabiele en waarschijnlijk 
ook oncharmante houding 
hang ik boven de ballen van 
tafel 6. Om mij heen mensen 
die ik niet ken. Mensen die 
mij niet kennen. Ik sta in een 
ruimte met voor mijn gevoel 
meer dan 150 pooltafels. 

In werkelijkheid zijn dit er 
overigens maar een stuk of 
30. Ik pool, in een pool. 'Con-
centreer je nou, zo duurt het 
nog eeuwen voordat je die bal 
raakt.' Lichtelijk afgeleid door 
de gezellige mensen om mij 
heen, probeer ik een eerste 

poging op het maken van een 
inschatting van waar de bal 
terecht zou kunnen komen. 
De keu tussen mijn duim 
en wijsvinger dreigt naar 
de witte bal er voor. Wat me 
trouwens opviel, is dat ieder-

een dat op een andere mani-
er doet. De keu vasthouden, 
bedoel ik dan.

Ik pool, jij poolt, wij poolen. 
Nog altijd. Op de achtergrond 
hoor ik hoe iedereen zijn 
eigen mini overwinninkje 
heeft op het moment dat 
een juiste bal rechtstreeks 
in het gat voor ogen beland. 
Langzaam begint het trou-

“Concentreer je nou, 
zo duurt het nog 

eeuwen voordat je 
die bal raakt”
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nieuwer worden. Facebook is namelijk het vriendenboekje van vroeger. 
Waar je vroeger nog je vriendenboekje aan iemand mee moest geven zo-
dat diegene alles over zijn leven kon vertellen, kan je tegenwoordig jezelf 
die moeite besparen (en vooral het eindeloos wachten tot je eindelijk je 
album weer eens terug krijgt). Je opent simpel de Facebookapp en met 
een paar keer klikken heb je alle informatie over al jouw vrienden en ook 
over dat knappe meisje waar je stiekem verliefd op bent. Vroeger schreef 
dat meisje nog in je vriendenboekje en plakte ze er een pasfoto bij, tegen-
woordig heeft ze tientallen foto’s op facebook. Je ziet meteen wat zij leuk 
vindt, waar zij op vakantie is geweest en het belangrijkste: of ze al een 
relatie heeft. 

Het lijkt alsof het vriendenboekje een positieve verandering heeft on-
dergaan en alles veel makkelijker is geworden. Maar is dat ook zo? Je 
stelt hierover een paar terechte vragen, OpaSoftijs. Het vriendenboekje 
is met alle veranderingen misschien wel te extreem geworden. Waarom 
zijn we zo gelukkig met zijn allen op Facebook? Dit komt omdat positieve 
dingen plaatsen een goed zelfbeeld oplevert en dat leidt weer tot meer 
vrienden. En volgens verschillende onderzoeken linken we het aantal Fa-
cebookvrienden aan het geluksgevoel. Vroeger kreeg je nooit je vrienden-
boekje vol, maar tegenwoordig zijn 500 vrienden heel normaal. Dit heeft 
er zelfs toe geleid dat ook je werkgever op Facebook zit. Kan je het je 
voorstellen? Dat je baas in je vriendenboekje had geschreven? Dat had 
je mooi niet toegelaten vroeger. Maar ja, met het vriendenboekje dat Fa-
cebook heet helaas wel. Dan kan je maar beter laten zien dat je weer een 
nieuwe PR hebt gereden.

Of er nog iets is als privé op Facebook denk ik niet. Het is een beetje alsof 
je door in één vriendenboekje te schrijven je in alle vriendenboekjes schri-
jft. Bovendien zeggen ze wel eens dat Facebook meer over jou weet dan 
jij over jezelf. Maar beste OpaSoftijs, zolang je de knop met het duimpje 
omhoog vermijdt, kan je gerust kijken naar de foto’s van die knappe Ria 
zonder dat zij dat doorheeft. 

Coen geeft Raadt
Beste Coen, waarom moet alles steeds nieuwer? Ik was 
net gewend aan het Softijs Forum maar sinds dat rond 
2010 gesloten is ben ik zoekende. Jans (68) heeft laatst 
in ons seniorencentrum een cursus 
Gezichtsboek gegeven. Dus ik heb nu 
een naam: OpaSoftijs en wachtwoord: 
rondjesschaatsen123. Maar Coen, 
waarom ziet iedereen er zo gelukkig uit 
op Gezichtsboek? Iedereen heeft maar 
nieuwe schaatsen en racen ze naar 
PR's. Is dat wel echt? En oja in het 
seniorencomplex is een nieuwe dame, 
Ria (72) en die heeft nog geen rollator nodig echt fuck-
ing sexy, maar als ik nou ga spieken naar haar foto's op 
Gezichtsboek heeft zij dat dan door?

Ik vind het echt handig dat je deze berichten op elkaars 
muur kan plaatsen dan kunnen anderen het tenminste 
niet zien. Want als die mensen die eindeloos maar onzin 
plaatsen daar word je ook maar moe van.

Beste OpaSoftijs, je eerste vraag is gelijk eentje van filosofische aard. Om 
het best antwoord te geven op filosofische vragen zul je nieuwe vragen 
moeten stellen. Is nieuwer steeds beter? Is nieuwer effectiever? Zijn we 
verslaafd aan nieuw? Is nieuw ook makkelijker? Is de mens niet van na-
ture lui en zoeken we nieuwe dingen die ons leven kunnen vergemakke-
lijken? Is de mens ongeduldig en moet alles steeds sneller? Wat doen we 
dan met de tijd die we daardoor over houden? 

Dit is het punt waar ik het gefilosofeer onderbreek. Want op deze laat-
ste vraag kan ik direct antwoord geven: Gezichtsboek (of beter bekend 
als Facebook).  Het is een van die dingen die voortkomt uit het steeds 

“Ik ben al lid van Softijs sinds 
voordat Whatsapp bestond, 

Hyves nog in "volle" glorie was 
en je met je 3310 niet opviel in 

het straatbeeld” 
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Stijn Visser
jij, beste lezer, dit ontwerp maar al te goed kent. Hij bouwde namelijk een 
dak in de vorm van een pyramide!
Met dit fantastische idee bracht de architect een storm op gang voor 
het bouwen van ijsbanen met piramidevormige daken in Egypte. Veel 
Pharao’s na Toetanchamon hadden hetzelfde idee, maar wilde niet op de 
Toetie-baan schaatsen. Hierdoor bezit Egypte nog steeds een groot aantal 
piramidevormige ijsbanen, men kent ze misschien wel van de toeristische 
foto’s.

Maar goed, Toetanchamon had dus z’n ijsbaan, en hier begon een roem-
rijk carriere als langebaanschaatser voor de farao. Hij raakte de kilo’s snel 
kwijt en ontwikkelde zich al snel tot een specialist op de korte afstanden. 
Lange afstanden vond hij maar ver, hij had toch zeker wel wat beters te 
doen als Farao. Het land moest immers bestuurd worden en een 500 
meter is al gauw een minuut of 12 sneller dan een 10 kilometer. Tijd was 
zelfs in de Egyptische Oudheid heel belangrijk.

Over tijd gesproken, er is veel onderzoek geweest naar wat de persoon-
lijke records waren van Toetanchamon. Belangrijk om te melden is dat 
er vroeger nog geen elektronische tijdwaarneming was en alles getimed 
werd met een zandloper. Zand hebben ze immers genoeg in Egypte. Als 
database gebruikte men papyrusrollen, waarop de PR’s werden bijge-
houden van de snellere schaatsers van het oude Egypte. De PR-papyrus-
rol van Toetanchamon vinden is voor vele beroemde onderzoekers een 
levensdoel geworden. Zo ook voor mijn opa, een wereldberoemde papy-
rusrollenvinder. Ik hoop met heel mijn hart dat het hem ooit lukt deze rol 
te vinden, deze PR-papyrusrol van Toetanchamon. 

Disclaimer: Al deze gebeurtenissen zijn gebaseerd op waarheid en niets 
anders dan de waarheid. Het in twijfel trekken van deze gebeurtenissen zal 
Toetie waarschijnlijk om laten draaien in z’n graf.

Bullshit met...
De redactie merkte de afgelopen maanden dat een aantal Softies wel erg 
goed zijn in het vertellen van verhalen en dan het liefst verhalen die ner-
gens over gaan… Daar moeten we iets mee… Dus tijd voor een nieuwe 
rubriek! In de Bullshit met… rubriek nodigt de redactie iedere editie een 
Softie uit om een verhaal te vertellen. Deze maand de primeur: Bullshit 
met Stijn, ook wel: BullStijn.

De PR-papyrusrol van Toetanchamon

Ik wil jullie graag meenemen op een reis. Een reis door de tijd. Want wat is 
er nou mooier dan terugkijken naar het verleden en zien dat we het nu veel 
beter hebben? 

Het is het jaar 1331 voor de geboorte van het kindeke Jezus. Pharaoh 
Toetanchamon lag te chillen aan de oever van de nijl, in z’n linker een 
koud biertje. Filosoferend over het leven besloot hij een radicale veran-
dering in zijn leven toe te passen. Bier was in die tijd een geliefde drank 
en ook Toetie stond graag een avondje bier te hijsen met zn vrienden. 
Het probleem dat hierop volgde was dat de pens van Toetie steeds meer 
zichtbaar werd, tot groot ongenoegen van z’n vriendin. Tijd voor verand-
ering dus.

Toetanchamon was de machtigste man van Egypte en als hij een sport 
wilde beoefenen wilde hij de sportfaciliteit dan ook niet delen, maar liet 
hij iets bouwen voor zichzelf. In dit geval wilde hij graag schaatsen en liet 
dus ook een ijsbaan bouwen. Er volgde helaas al snel een probleem…

Het is namelijk nogal warm in Egypte. En een ijsbaan in Egypte geeft dan 
dus ook ongeveer dezelfde kwaliteit ijs als in Utrecht. Schaatsen ging natu-
urlijk voor geen meter zo, en eigenlijk wilde Toetie z’n bierbuik toch wel 
snel kwijt. Om dit probleem op te lossen riep hij z’n beste architect erbij 
die hij een ontwerp liet maken voor een dak op de ijsbaan, en ik denk dat 
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Softoscoop
Steenbok (22 december t/m 20 januari)
Je favoriete kleur was rood, maar langzaam begin je 
wat te voelen voor paars. Wat is er in Godsnaam 
met je aan de hand? Is dit de persoon die je hoopte 
te zijn toen je een klein jongetje of meisje was? 
Sorry, maar we schamen ons kapot voor je bestaan. 
Paars… Pff *spuuggeluid*

 Waterman (21 januari t/m 19 februari)
De single Waterman koopt in 2018 een konijn. 
De kans dat je daarna ooit nog een relatie krijgt is 
bijzonder klein, maar dat was eigenlijk al zo nadat je 
een verzorgpony had genomen.

 
Vissen (20 februari t/m 20 maart)
Jupiter staat deze maand in uw oog. Dat betekent 
helemaal niets, maar kan wel lastig zijn. 
 

Ram (21 maart t/m 20 april)
U heeft 7 appels. U eet er 3 op in een trein die 24 
kilometer per uur rijdt. U komt voor een rood licht 
te staan. U heeft 3 broers die ouder zijn dan u en 
uw middelste tweelingbroer is twee keer zo oud als 
uw jongste zus. Tel uw zegeningen.

Stier (21 april t/m 21 mei)
Die leuke date blijkt in het echt een stuk minder 
leuk, Stier. Je wil er eigenlijk na vijf minuten vandoor 
maar besluit toch de hele avond vol te maken. Vertel 
LINDAnieuws maar eens flink de waarheid!
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Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)
Je deelname aan de buurtbingo wordt door het gros 
van uw buren niet op prijs gesteld en je weet heel 
goed waarom. Je slaagt er wel in uw ruzie met je 
pianoleraar na 9 jaar bij te leggen. Reden voor een 
avondje NCRV-programma’s.

Schorpioen (23 oktober t/m 21 november)
Jouw carrière is een beetje ja weet niet gewoon niet 
echt lekker of zo heb op zich niets te klagen maar 
soms denk ik wel een beetje van is dit nou alles dit is 
toch niet waar mijn talenten liggen ik bedoel dit is in 
principe een prima studie goede arbeidskansen ook 
maar soms heb ik wel een beetje het idee dat ik mijn 
leven hier vergooi maar aan de andere kant is het 
ook wel een hele stap om iets anders te gaan doen 
en je weet nooit of je die zekerheid krijgt of zo weet 
je wat ik bedoel. Dat klopt. Luister naar dat gevoel. Of 
je er ook iets mee moet doen is vraag twee.
 

Boogschutter (22 november t/m 21 december)
Je afscheid als lid van de fietscommissie valt je zwaar. 
Je hebt je de afgelopen drie jaar met hart en ziel 
ingezet. Je probeert te bedenken wat je nu met die 
ene middag in januari zult gaan doen, maar op dit 
moment ben je daar eigenlijk nog te emotioneel voor.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)
Als je staafmixer niet meer naar behoren function-
eert, kijk dan of de garantie al verlopen is, Tweel-
ingen. Zo niet, dan kun je het apparaat ruilen of je 
geld terugkrijgen.
 

Kreeft (22 juni t/m 22 juli)
Kut jongens, we hebben nog niets doorgekregen 
voor Kreeft. Wat zijn die sterren ook een stel zak-
kenwassers. Misschien moesten we maar eens een 
punt zetten achter deze rubriek. Kunnen we de 
ruimte opvullen met een cryptogram.

 
Leeuw (23 juli t/m 23 augustus)
Het is jouw schuld dat de waterstand in de Maas 
zo laag is, maar trek het je niet aan. In de Lente 
komt er weer een grote hoeveelheid smeltwater, 
waardoor de economische malaise in Limburg zó 
weer voorbij is.

 
Maagd (24 augustus t/m 22 september) 
In het kader van de reorganisatie hebben we dit 
sterrenbeeld helaas moeten laten gaan. Ben je toch 
benieuwd naar je toekomst? Je kunt tijdelijk terecht 
bij Schorpioen, in de tussentijd zoeken we naar een 
permanente oplossing.
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Verjaardagen
Januari
Josephien Lingbeek		  04-01
Jesse Tijssen			   05-01
David Vos			   06-01
Lennaart Lamers		  06-01
Jeroen	van Oosten		  10-01
Mathijs Voorend		  14-01
Esther	van Leeuwen		  14-01
Lazlo Westerhof		  15-01
Ellen Barendregt		  17-01
Tiede Talsma			   17-01
Annemieke Dannenberg	 20-01
Hanne Lukey			   20-01
Mariska van den Hove		  24-01
Reina Borst			   24-01
Iris Klok			   25-01
Coenraad Marinissen		  30-01
Erik van Welsenes		  31-01

Februari 
Sibren	 Lochs			   01-02
Stef Bax			   03-02
Emma Hennink			   10-02
Corina	 van der Lei		  14-02
Sara van Laar			   15-02
Anouk van Dis			   15-02
Lisette	Schaar			  17-02
Talita van Hartskamp		  18-02
Thomas Voswinkel		  18-02
Remco	 Reints			   23-02
Meike de Jong			   28-02
Onno Reichwei			   29-02

Colofoon

Redactie
Maryse Eindhoven

Matthijs Beerepoot
Marijne Stubert

Danique Ammerlaan
Sara van Laar

Mees van der Borgt
Kim Custers

Lisanne Nendels
Nienke Hinsenveld

Mail:
Redactie@ussv

softijs.nl

Hotline:
+31 6 11 29 76 95

(Nienke Hinsenveld)

Met dank aan
Coenraad Marinissen
Brennan Kwakernaak 

Gert Top
Bart van Oosterhout
Bertine Gerritsma

Tessa Roeven 
& alle geweldige 

fotogenieke Softies! 

Roddels & Achterklap
“Het schrijven van mijn 
scriptie gaat inmiddels 

ook richting geologische 
tijdschalen”  - Jan 

“Ik hou wel van gladde 
chips” - Coco

“Braken is meemaken” - 
Wouter

Stijn over het feit dat 
hij nog volgens het leden-

bestand in Driebergen 
woont: “Ik wil nog bij de 
gemeenteraadsverkiezin-
gen in driebergen stem-

men”

Samanta over aardbeieni-
js: “Daar zit fruit in, dat 

is gezond”

Jesse over het stracia-
tella-ijs ernaast: “Chocola 
komt ook van een boom”

“Dat apparaat van Sake 
gaaf best wel diep” - Len-

naart 

Anja over Stijns bebloede 
gezicht: “Jaa, laat dat 
bloed maar zitten, dan 
ziet het er erger uit”

Verzin een leuke vraag met 
een schaatsthema

Stephanie: “Polsstokhoog-
springen”

Stijn: “Welke vinger gaat 
waar?” 3 minuten later...: 
“Huh krijg je hier geen 

kramp van?”

“Ik ben gewoon een en-
thousiaste spuiter” - Da-

nique

“Ja met die sneeuw worden 
die Softijsstickers sowieso 

snel wit” - Janine

“Bestaat Nienke eigenlijk 
nog?” - Annelotte 

(Prof R.E. Dactie kan u verzekeren dat 
ze nog bestaat...)

“Ik heb ooit voor mn werk 
mn telefoon in mn kont 

gedaan” - Danique

“Hoe dichter bij de nul... 
hoe voller je pul” - Stijn

“Babies zijn als vlavlip, die 
moet je ook niet schudden” 

- Stephanie

“Dan ga ik voor de SOA”
 - Nienke 
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